
In 2006 start Melis van de 

Groep als burgemeester in het 

voetbalgekke dorp Bunschoten-

Spakenburg. Burgemeester van 

rood, blauw en groen, maar in zi jn 

hart een rooie. Op school neemt 

zi jn meester en Spakenburgspits 

Rikkert Beukers de jongens uit zi jn 

klas mee naar de blauwe velden 

om te voetballen. Blauw tegen 

rood. Als de rooien voorstaan, 

doet Beukers zelf even mee, de 

blauwen winnen alt i jd. “Mensen 

mogen weten dat ik uit een rood 

nest kom, in Spakenburg houden 

we niet van duuken.”
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MELIS Van de Groep

Van de Groep voelt zich bevoorrecht in zijn rol als burgemeester

“voetbal is belangrijk voor onze gemeenschap”

Meewerken aan de presentatiegids 

van IJsselmeervogels? Melis van 

de Groep is niet bang dat hij zijn 

neutraliteit prijsgeeft. “Natuurlijk ben 

ik burgemeester van alle inwoners 

van Bunschoten-Spakenburg, maar 

iedereen weet dat ik uit een rood 

nest kom. Daar heb ik nooit een 

geheim van gemaakt. We zijn in dit 

dorp direct en eerlijk, we houden 

niet van duuken. Bovendien, als 

Spakenburg of Eemdijk vraagt of 

ik aan hun presentatiegids mee wil 

werken, doe ik het ook.”

Melis van de Groep is een telg 

van het dorp. Op de basisschool 

is Rikkert Beukers zijn docent. 

Hij is oud-spits en oud-voorzitter 

van Spakenburg en vader van 

Melrik Beukers, die tot afgelopen 

zomer binnen het blauwe bastion 

aan diverse touwtjes trok. Als de 

meiden handwerken, neemt meester 

Beukers de jongens mee naar de 

blauwe velden. Als de nood aan de 

man komt, schiet Beukers – op dat 

moment spits van het eerste – er 

zelf een paar in om de blauwen 

weer op voorsprong te zetten. Van 

de Groep: “In deze omgeving ben ik 

opgegroeid, ik ken de sentimenten in 

dit dorp.”

Voetbalveiligheid

Vooral voetbalveiligheid staat vaak 

op de vergaderagenda. Kort nadat 

Van de Groep in december 2006 

is aangetreden als burgemeester, 

eindigt een wedstrijd van 

IJsselmeervogels tegen Quick Boys 

in een massale knokpartij in sporthal 

De Toekomst. 

Van de Groep: “Er kwam een 

bus met lieden met verkeerde 

bedoelingen. Na jaren was ook de 

derby weer terug. Die trok steeds 

meer ‘wilde’ bussen waar we geen 

controle op hadden. Bovendien 

werd de hele dag stevig gedronken, 

wat ’s avonds leidde tot overlast in 

het dorp. We moesten maatregelen 

nemen, anders zou de derby in 

gevaar komen. Dit leidde tot de 

drooglegging, tussen 11:00 en 17:00 

uur geen alcoholverkoop. We zien nu 

nauwelijks meer wilde bussen op de 

derby afkomen, bovendien kunnen 

we die met de huidige verordening 

aan de dorpsgrens staande houden 

en zelfs terugsturen. Ook ’s avonds is 

de overlast is veel minder.”

Horrorscenario

In het Westmaatoverleg bespreken 

de veiligheidsmensen van de 

betrokken clubs, gemeente en 

politie de risico’s. Eventueel 

wordt overlegd met de KNVB. Zo 

ontspon zich afgelopen seizoen 

een horrorscenario: op de laatste 

speeldag kon IJsselmeervogels 

kampioen worden, maar had 

Spakenburg kunnen degraderen. 

Dit had gevolgen voor de veiligheid 

kunnen hebben. Gelukkig 

werd het een droomscenario – 

IJsselmeervogels werd kampioen, 

Spakenburg degradeerde (nog) niet. 

Van de Groep: “Toen ik ’s avonds 

in de haven de rooie kampioenen 
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toesprak, was een last van mijn 

schouders gevallen.”

Van de Groep vindt het doodzonde 

dat de derby verdwenen is. “Ik vind 

het jammer als voetballiefhebber, 

maar ook als burgemeester. Met de 

derby kunnen we als Spakenburg 

laten zien dat we van voetbal houden 

en dat we op hoog niveau een 

voetbalfeest kunnen organiseren, 

zonder elkaar de hersens in te slaan. 

Voor de promotie van het dorp is de 

derby belangrijk, ik hoop dat hij snel 

weer terugkomt. Misschien kunnen 

de clubs eens nadenken over 

een alternatief, bijvoorbeeld een 

wedstrijd tussen rood en blauw in de 

voorbereiding”

Impact

De impact van voetbal is groot in het 

sportgekke Bunschoten-Spakenburg. 

Dat gaat veel verder dan alleen 

de eerste elftallen. Het is een plek 

waar dorpelingen bij elkaar komen, 

samen ergens de schouders onder 

zetten. “Mijn kleindochter voetbalt bij 

IJsselmeervogels, mijn kleinzoons bij 

Eemdijk, ik ga graag bij hen kijken. 

Ook was ik bij de kleine derby tussen 

de allerkleinste rooie en blauwe 

spelertjes. Als je het plezier ziet van 

deze kinderen, dat is geweldig. Dat 

geldt ook voor het G-voetbal, met 

ambassadeur Jaan de Graaf en al die 

anderen die zich hiervoor inzetten. 

Voetbal is belangrijk voor onze 

gemeenschap, dat moeten we als 

gemeente blijven ondersteunen.”

Normen en waarden

Maar clubs bieden niet alleen 

plezier en vertier, vindt Van de 

Groep. Clubs hebben ook een 

verantwoordelijkheid als het gaat 

om normen en waarden. Van de 

Groep: “Kinderen moeten van 

volwassenen het goede voorbeeld 

krijgen. Is het bijvoorbeeld passend 

dat tijdens jeugdwedstrijden in de 

kantine volop gedronken wordt?” 

Uit recent onderzoek blijkt dat 

alcoholgebruik bij opgroeiende 

jeugd een funeste invloed heeft. De 

ontwikkeling van de hersenen wordt 

negatief beïnvloed en verslaving 

aan alcohol en drugs treedt sneller 

op als kinderen vroeg beginnen 

met drinken. “Ik wil mensen hun 

borreltje niet ontzeggen, maar clubs 
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hebben de verantwoordelijkheid 

hier serieus naar te kijken. Kun 

je op wedstrijddagen de jeugd 

bijvoorbeeld in een andere ruimte 

opvangen dan de volwassenen?”

Beleidskeuzes

Melis van de Groep volgt met 

interesse de beleidskeuzes van 

de clubs. Hoe kijken de clubs 

naar de toekomst? “Het geheim in 

Spakenburg is dat we twee clubs 

hebben – en Eemdijk komt daar nu 

bij – die elkaar nodig hebben om te 

presteren. De typisch Spakenburgse 

drang om de beste te zijn, om het 

beter te doen dan de buurman, 

maakt energie vrij. Het voetbal in 

ons dorp zou niet de helft van de 

bekendheid hebben, als er maar één 

club zou zijn. Spakenburg speelt 

nu derde divisie, dan is de keuze 

niet moeilijk: alles op alles zetten 

om zo snel mogelijk te promoveren 

naar de tweede divisie. Maar 

IJsselmeervogels speelt nu tweede 

divisie. Geen enkele amateurclub wil 

nu kampioen worden van de tweede 

divisie. Gaat IJsselmeervogels 

alles opzij zetten om toch naar 

die onaantrekkelijke Jupiler 

League te promoveren? Dan is de 

accommodatie op de Westmaat niet 

toereikend. Of wil IJsselmeervogels 

een stabiele tweededivisionist 

worden? Deel dat dan met de fans. 

Ik heb het idee dat de clubs nu 

een beetje om deze hete brei heen 

draaien, er worden geen échte 

keuzes gemaakt.”

Staan voor beslissing

Het is duidelijk, de burgemeester 

weet wat er speelt. En als 

Spakenburger ‘duukt’ hij niet als hem 

gevraagd wordt naar zijn mening. 

“Als bestuurder moet je over beleid 

nadenken, verantwoordelijkheid 

nemen en beslissingen nemen die 

niet altijd in dank worden aanvaard. 

Voor vrijwillige bestuurders van 

een voetbalclub is dat soms lastig. 

Toch is dat inherent aan je functie, 

je kunt niet iedereen pleasen. Ik 

ben burgemeester van de hele 

gemeente en neem op die gronden 

mijn beslissingen, maar niet iedereen 

ervaart dit hetzelfde. Als we 

besluiten rond een risicowedstrijd de 

alcoholsluizen droog te leggen, doe 

ik dit niet om horecaondernemers 

het brood uit de mond te stoten. 

Soms neem je beslissingen in het 

algemeen belang, daar moet je dan 

voor staan”

Burgervader

Een burgemeester staat boven de 

partijen en is er voor iedereen, in 

leuke en verdrietige situaties. Het 

overlijden van Savannah was een 

enorm dieptepunt, vertelt Van de 

Groep. “Je hoopt als burgemeester 

dat dit je nooit overkomt, en dan 

gebeurt het toch. Je moet er zijn 

voor de ouders, de familie, de 

gemeenschap. Maar ik ben ook echt 

inwoner van het dorp, het overkomt 

één van ons. Het had ook mijn 

kleindochter kunnen zijn. Het is nog 

steeds voor iedereen enorm zwaar.” 

“Toch ben ik ongelooflijk dankbaar 

dat ik in die moeilijke dagen vanuit 

mijn functie van betekenis kon 

zijn. Dan voel ik me burgemeester, 

maar ook burgervader. Een beetje 

‘vader van het gezin Spakenburg’. 

En wat ben ik dan trots als ik 

de saamhorigheid zie in onze 

gemeenschap. Tijdens de stille 

tocht stonden stewards van 

IJsselmeervogels, Spakenburg 

en Eemdijk langs de route. 

Indrukwekkend. Het ene moment 

zijn we met verhitte hoofden bezig 

met het voetbalspelletje, het andere 

moment tonen rood, blauw én groen 

zich één dorp. Het is een voorrecht 

hier burgemeester van te zijn.” n
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